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Pasen 
 
Wat betekent het voor mij? 
 
Bijzonder toch, wat er met Pasen wordt herdacht, gevierd.  Jezus was 
gestorven aan het kruis - een afschrikwekkende marteldood en wordt 
daarna van het kruis gedragen en begraven in een grot. Flink rotsblok 
voor de ingang van die grot. Zo, die is weg, moeten de begravers 
gedacht hebben.  Niets bleek minder waar, de volgende dag bleek het 
rotsblok weg en de dode verdwenen. 
Ik vind deze tekenen van de verrezen Jezus verpletterend. Hij staat 
op uit de dood en ziet kans uit de grot te gaan: wie kan dat?  Een mens 
niet, niemand niet.  Hier moet een bijzonder iemand, een met 
Goddelijke kracht bezield wezen zich gemanifesteerd hebben.  Als je 
niet wilt geloven in de vele wonderlijke genezingen die Jezus in zijn 
leven heeft verricht, dan zouden de opstanding en de bevrijding uit de 
grot je toch moeten overtuigen van het feit dat het hier om de 
werkelijke Messias gaat. 
 
Fijne Paasdagen allemaal, 
 
Sophia Presburg 

 
 
 

‘De Messias, de zoon van Maria, passeerde enkele joden. Zij spraken kwaad 
van Hem, maar Hij sprak goed van hen. Toen zei Simon tot Hem: “Zij 
spreken kwaad en jij spreekt goed?” De zoon van Maria antwoordde: “Een 
ieder geeft van wat hij heeft”.’ 
  (uit: ‘Woorden van Jezus in de moslimtraditie’) 
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Wat is Waarheid? 

 
We worden tegenwoordig overspoeld met zogenaamde nepberichten. 

Bestaat er nog wel zoiets als 
waarheid? ‘Wat is waarheid?’ 
vroeg Pilatus al aan Jezus 
(Johannes 18:38). Een vraag 
die veel misverstanden kan 
oproepen. Dat blijkt al in het 
evangelie zelf. Gaat het bij 
waarheid om een ‘leer of 

overtuiging’ of gaat het om een ‘weg’ of om een mens die de waarheid 
‘doet’, dus juist handelt? Is de waarheid ‘geopenbaard’ of eerder een 
zaak van (persoonlijke) ‘ervaring’ of van ‘diep inzicht’? Of zijn alleen 
controleerbare feiten waar? Kan ieder zijn eigen waarheid hebben? 
Dat is tegenwoordig populair. 
In Rusland is nu alle berichtgeving nep als het niet overeenkomt met 
de mening van de staat. Bij de aardbeving in Turkije interviewde een 
Turkse journalist voor de radio mensen die teleurgesteld waren in de 
regering. Hij werd op het matje geroepen, want hij verspreidde 
nepberichten. Blijkbaar is waarheid onderhevig aan politieke 
belangen. Dus ‘wat is waarheid’? 
 
Waarheid als ‘leer’ 
Hierbij gaat het om een overtuiging of opvatting: de wereld zit 
spiritueel zo en zo in elkaar en je moet zus en zo handelen. Meestal 
gaat het om een publieke leer, bijvoorbeeld een samenvatting van het 
geloof. In die traditie word je ingewijd door de doop of door een 
geloofsbelijdenis. Soms is het een geheime leer voor speciaal 
uitverkorenen met geheime inwijdingsrituelen. De bedoeling is, dat je 
de overtuiging beaamt en verinnerlijkt. In deze benadering wordt 
waarheid min of meer gepresenteerd als een vaststaande overtuiging, 
die je je eigen kan maken. Zo kan het ook in de politiek: de opvattingen 

van de overheid of van een politieke partij bepaalt wat waar is en wat 
nep. 
 
Waarheid als ‘weg’ 
Nergens staat in de bijbel, dat je in de waarheid moet geloven. We 
lezen wel, dat je in de waarheid moet wandelen. Dan gaat het om wat 
je doet. Is dat waarachtig? In de oosterse religies is waarheid je ware 
natuur volgen. Om dat te zien moet je je innerlijk zuiveren. Hebzucht 
en klatergoud behoren niet tot je ware natuur. Rechtvaardigheid, 
eerlijkheid en mededogen wel. Waarheid is dan de juiste attitude. 
Toen Pilatus tegen Jezus zei ‘wat is waarheid’ wist hij wel, dat rabbi 
Jezus onschuldig was, 
maar hij deed de 
waarheid niet, want hij 
liet hem niet vrij. Als 
Jezus sprekend over 
God en zijn afscheid zegt 
“Ik ben de weg, de 
waarheid en het leven” 
(Joh.14:6), dan gaat het 
niet over feiten, maar 
over zijn levensweg met God. 
 
 
 
Waarheid als ‘relatie’ 
Als je als jongen tegen een meisje zegt (of andersom) ‘Jij bent voor 
mij de ware’, dan is waarheid een relationeel begrip. Het betekent niet, 
dat anderen onwaar zijn, maar je hebt er niets mee. Je eigen geloof 
of spiritualiteit ‘het ware’ noemen kan je ook zien als een kwestie van 
relatie. Je hebt er wat mee. Het raakt en draagt je en vervult je hart. 
Als je het geloof zo benadert, dan hoeft een andere opvatting niet fout 
te zijn, je hebt er alleen niets mee.  
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Waarheid als ‘zienswijze’ 
In het Hindoeïsme kunnen verschillende geloofsopvattingen naast 
elkaar bestaan, want ‘alle rivieren stromen naar dezelfde zee’. 
Geloven is een manier van ‘zien’. Daarom heeft India bij uitstek een 
visuele cultuur. Ook meditatie en yoga zijn een manier van zien naar 
de werkelijkheid. Politieke partijen met hun nepnieuws maken van een 
zienswijze iets onbetrouwbaars. De feiten doen er dan niet toe. Alleen 
de eigen opvatting geldt dan als alternatieve waarheid, want dat komt 
je beter uit. 
 
 
Waarheid als ‘feit’ of als ‘werkhypothese’ 
Dit is voor wetenschap, geschiedbeschrijving en journalistiek van 
belang. Kloppen de waarnemingen met de controleerbare feiten of 
grondig onderzoek? Dan is iets waar totdat het tegendeel blijkt door 
nieuw onderzoek. Hoewel het hier niet om religieuze opvattingen gaat 
wordt het geloof in de wetenschap soms wel heel absoluut gesteld. 
Dan kan alleen de wetenschap of het juiste onderzoek waar zijn, ook 
al doet het je innerlijk niets. 
De schrijver W.F.Hermans wilde vooral de schijnwerkelijkheid 

ontmaskeren, bijvoorbeeld 
onder professoren, en ziet 
dan vooral eigenbelang bij 
mensen die denken de 
waarheid in pacht te 
hebben en die hun ideeën 
over ethiek daarop 
afstemmen. Hij ziet 
daarom de moraal die we 

erop na houden als een werkhypothese van tijdelijke aard. Wellicht 
zou je het begrip waarheid ook als zo'n werkhypothese kunnen 
beschouwen. 
 

Waarheid als ‘ervaring’ 
Hierbij kan je denken aan mystieke ervaringen of de ervaring van 
genade, innerlijke bevrijding, intense vrede of het opgaan in het 
Absolute/ God / de Leegte / Nirvana. Deze waarheid is moeilijk uit te 
leggen, maar voor sommige mensen het meest essentieel.  
Nu komt het ook voor, dat mensen hun eigen ervaring normatief 
maken ‘Ik heb het zo beleefd, dus is het waar, ook voor jou’. De eigen 
ervaring wordt dan absoluut gemaakt. Het lastige hiervan is dat 
mensen heel verschillende ervaringen hebben. Bijvoorbeeld met de 
verschijningen van Maria of engelen of Afrikaanse geesten of 
demonen etc. Moet je dan een ervaring algemeen geldig maken? Of 
heeft het eerder te maken met je persoonlijke gevoeligheid binnen een 
bepaalde religieuze cultuur? Dat moet je natuurlijk wel serieus nemen, 
maar niet absoluut stellen. 
Je kunt het ook omkeren. Je kunt zo intens ergens in gaan geloven, 
dat het vanzelf bepaalde ervaringen oproept. En die ervaringen 
bewijzen weer, dat je op de juiste manier gelooft. Dan kom je in een 
cirkelredenering terecht. Je ziet dat bijvoorbeeld bij aanhangers van 
een bepaald soort nieuwe spiritualiteit, maar ook in allerlei 
evangelische bewegingen of het geloof in geesten in de Afrikaanse 
spiritualiteit. Je eigen ervaring ‘bewijst’ dan de waarheid van je eigen 
opvatting.  
 
Waarheid als iets absoluuts 
Volgens Mahatma Gandhi is 
alleen God de Waarheid. 
Begrijpelijk, want God is dan 
een ander woord voor het 
Absolute. Het aardige hiervan 
is, dat dan allerlei soorten 
religieuze kennis en ervaring 
slechts fragmentarisch zijn. 
Want de eigenlijke waarheid 
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gaat boven alles uit. We kennen 
haar maar ten dele. Hiervoor wordt 
graag de parabel van de blinden en 
de olifant aangehaald. Iedere blinde 
voelt maar een deel van de olifant 
en denkt dan te weten wat voor dier 
het is. Alleen de wijze ziet hoe het 
echt is, want de wijze overziet het 
geheel. 
 
 

De waarheid liegen 
Onder deze titel heeft Boris Dittrich een boek geschreven, waarin 

verschillende personages in een metro 
in New York een ongeluk zien gebeuren. 
Ieder heeft er zijn eigen verhaal bij. Aan 
het eind van het boek weet je nog niet 
wat echt gebeurd is. Tweemaal speelt 
de titel een rol. Een studente die 
meedoet aan Idols liegt dat haar moeder 
kanker heeft; dat versterkt haar kansen. 
Uiteindelijk blijkt haar moeder echt 
kanker te hebben. De eerdere leugen 
om bestwil blijkt ineens waar te zijn. Een 
man weet niet of hij joods is. Zijn moeder 
gold als joods, maar zij is geadopteerd. 

Meer komt hij niet te weten. Als hij dan onverwacht gevraagd wordt 
om mee te doen in een synagoge als tiende man voor de 
noodzakelijke minjan, zegt hij, dat hij joods is. Is dat een leugen? Is 
hiermee de dienst ongeldig? We weten het niet.  
In zekere zin doet dit boek denken aan de parabel van de blinden en 
de olifant, maar met dit verschil: in de parabel weet de wijze hoe het 
werkelijk zit. In dit boek weet niemand dat. 

Inzicht of geschiedenis 
Voor hindoes en boeddhisten staat de diepste waarheid buiten de 
geschiedenis. Het gaat uiteindelijk om de innerlijke Bron of Weg. Of 
Boeddha, Jezus en Krishna werkelijk in het concrete leven bestaan 
hebben is dan niet van belang. De boodschap staat buiten de tijd. Het 
ware inzicht is niet tijdgebonden. 
Voor joden, christenen en moslims is de waarheid wel altijd verbonden 
geweest met de loop van de geschiedenis. Dan hebben Jezus, 
Mohammed en Boeddha werkelijk geleefd, al weten we niet precies 
hoe. Maar zij hebben het ware voorbeeld gegeven en de juiste 
boodschap gebracht. Door de geschiedenis belangrijk te vinden roep 
je wel historische kritiek op. 
 
Criteria mogelijk?  
De verschillende levensovertuigingen geven antwoorden op dezelfde 
levensvragen. De waarde van de overtuiging blijkt pas in de praktijk. 
‘The proof of the pudding is the eating’. Een sluitende redenering is 
nog geen bewijs voor de waarheid, zeker niet als het om dieper inzicht 
gaat of om zeer persoonlijke ervaringen. Wat mensen ‘religieuze 
ervaring’ noemen of ‘openbaring’, dat is moeilijk te controleren. ‘Alle 
spreken over boven komt van beneden, 
ook de opmerking dat iets van boven 
komt, komt van beneden’, zei Harry 
Kuitert. Volgens Spinoza moet je elk 
geloof beoordelen op grond van het leven 
dat gelovigen leiden. Maar als religie of 
spiritualiteit je moet helpen om een beter 
mens te worden, dan zie je dat je ook een 
voorbeeldig leven kan leiden met 
onzinnige ideeën en een slecht leven met 
prima ideeën. Met een kromme stok kan 
je rechte slagen maken en met een rechte 
stok kromme slagen. Hoe meer 
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pretenties, hoe eerder je door de mand valt. Waarheid als zienswijze 
en waarheid als relatie spreekt mij bij religie en geloof het meeste aan, 
want ook al kan ik het bestaan van God niet bewijzen, ik voel me wel 
bij God geborgen. 
 
Henk Schouten 

Vanuit de pastorie 
 

 Nog geen 4 dagen na onze aankomst in Alanya en ’s-nachts na onze 
1e kerkdienst werd Turkije getroffen door een verwoestende 
aardbeving in het oosten en in Noord-Syrië, ruim 600 km verderop! 
Langzaam werd steeds duidelijker hoeveel verdriet en wanhoop, 

doden en gewonden, 
dit natuurgebeuren 
heeft teweeggebracht, 
mede door veel te veel 
slecht gebouwde flats. 
Ook enkelen van de 
NL-bewoners uit de 
kerk hebben vrienden 
verloren.  

Al heel snel kwam vanuit Alanya de actie op gang om het gebied en 
de getroffen mensen te helpen met hulpgoederen. Onze diaconie 
deed hieraan mee. Dagenlang zagen we vrachtauto’s vol materialen, 
waaronder water en matrassen en dekens, graafmachines vanuit het 
centrum op weg gaan naar het getroffen gebied. Op een foto zien we 
de gebrachte spullen inladen. Na ruim een week werden ook heel veel 
mensen tijdelijk opgevangen in hotels in Alanya. Ineens was de 
boulevard vol mensen, ver voor de vakantietijd en hing er was op alle 
balkons van veel hotels!  
 
‘Waar is God’? Die vraag werd me gesteld na de aardbeving. Voor de 
meeste moslims is God de onbegrijpelijke auteur van natuurrampen.  

God weet wat goed 
voor ons is. Voor 
veel christenen in 
het Westen is God 
niet meer de grote 
projectmanager. De 
natuur gaat haar 
eigen ingeschapen 
gang. Maar God is 
wel nabij. Hij draagt 
je te midden van alle 
pijn en verdriet. Hij 
is dan meer de schepper van een telkens weer nieuwe toekomst uit 
alle ellende. Door Zijn Geest word je opgetild en gedragen. 
We zien hier niet zoveel mensen meer in de kerk. Wellicht komt dit 
door de coronatijd. Ik weet, dat ook in Nederland overal het 
kerkbezoek verminderd is door corona, mede doordat steeds meer 
mensen nu via internet de diensten kunnen volgen. De manier waarop 
deze kerkdiensten nu worden gepresenteerd, bijvoorbeeld via you 
tube, is in korte tijd enorm vooruitgegaan, vaak met prachtige muziek 
en fraaie beelden. Ik ken steeds meer mensen die nu via internet 
kerkdiensten volgen, waar dan ook. De kerken worden leger, maar de 
aandacht is (nog) niet verdwenen. Het onderling contact wordt dan 
wel moeilijker.  
Maar in de kerk in Alanya 
blijft het gezellig en bij de 
koffie na afloop praten we 
bij (zie foto). We ontmoeten 
elkaar in de pastorie, bij 
mensen thuis, bij een 
prachtig concert en bij de 
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heerlijke Azerbeidjaanse 
maaltijd in het restaurant 
van Nigar, de partner van 
Herman.  
 
 
 
 
 
 
 

 Helaas moeten we onze fluitiste, Dagmar, op dit moment missen in 
de diensten, maar het is wel heel erg leuk dat zij nu bij haar eerste 
kleinkind, Sophia Dagmar, in Amerika op bezoek kan! Gelukkig bleek 
David, als organist, bereid in te vallen! 
Met Pasen, na de kerkdienst met de Duitse kerk, hopen we weer velen 
te ontmoeten bij een warme lunch in de pastorie! 
Goede paasdagen aan u allen toegewenst, 

 
Henk Schouten, 
Anke Drexhage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Uit de Kerngroep 
 

Hulp aan de aardbeving slachtoffers  
Op 6 februari om 18 minuten over 4 in de 
morgen stond mijn Franse staartklok stil, zelf 
hebben we niets gemerkt, dit in tegenstelling tot 
de vele slachtoffers van de aardbeving in Oost-
Turkije. De hulp kwam op gang, niet overal even 
snel omdat vele gebieden onbereikbaar waren 
geworden. Ook via de diaconie van de Niga is 
er hulp geboden aan de slachtoffers van de 
verschrikkelijke aardbevingen. Via onze 
bankrekeningen en via de collecte kwamen er 
vele giften binnen. In eerste instantie waren de eerste 
levensbehoeften zoals water en etenswaren nodig in het rampgebied. 
Deze werden hier bij de plaatselijke middenstand ingekocht en via de 
gemeente naar het rampgebied gebracht. Al vrij spoedig werden er 
vele tienduizenden slachtoffers zonder huis of haard naar het westen 
gebracht, ook in Alanya werden er ongeveer dertigduizend 
opgevangen in hotels. Vaak hadden ze alleen de kleren die ze 
droegen. Via mijn familie kwam ik in contact met een oud vrouwtje die 
een paar versleten schoenen droeg en vroeg of deze gerepareerd 
konden worden. Dat was gezien de toestand van de schoenen  
onmogelijk dus hebben we haar blij gemaakt met een paar nieuwe 
schoenen en wat kleding. In eerste instantie 
vond ik het wat luguber maar moslims worden 
begraven in alleen een witte lijkwade, ook daar 
was grote behoefte aan. Zodat wij diverse 
winkels bezochten om dit aan te schaffen, vaak 
kregen we te horen dat het al uitverkocht was, 
maar uiteindelijk hebben we toch 50 meter 
kunnen kopen en via de gemeente laten 
bezorgen.  



7 
 

Wij zijn dankbaar dat we ook een (klein) steentje hebben kunnen 
bijdragen.  
Ernst H F Meijer 

Van onze gemeenteleden  

Ons jaarlijks bezoek aan Alanya 
Afgelopen zondag vroeg Ds. Henk Schouten of ik een stukje voor 
“Kruispunt” wilde schrijven. Bij deze dus. Ik of beter wij, Peter en Els, 
komen al jaren naar Alanya. Nu al zo’n 18 jaar gaan wij half februari 
tot eind maart hiernaartoe. Meestal variëren de temperaturen in die tijd 
van 18 tot 23 graden C. Natuurlijk valt er ook van tijd tot tijd regen. 
Van een paar druppels tot en met een flinke hoosbui. Dat hoort erbij 
en is ook goed voor het land. Volgens zeggen is ook hier het weer van 
slag en is het vaak te droog. 
Dat we zo vaak naar Alanya gaan heeft ook te maken met het kleine 
kerkje hier. De omgeving kennen we behoorlijk goed. Het is het kerkje 
van NIGA dat ons telkens doet besluiten om weer naar Alanya te 
gaan. Eigenlijk zijn we “passanten”, maar na zoveel jaar voelen we 
ons meer als geadopteerde leden. Toen we hier voor het eerst kerkten 
was dat nog in het Cultuurhuis. Mede door de vakantiegangers van 
“Beter Uit?” was de zaal goed gevuld. Nu zie ik geen “Beter Uit” gasten 
meer en door, zeg ik maar, natuurlijk verloop is het ledental 
gekrompen. De kerk is nu vol te noemen als we met 15 – 20 mensen 
zijn. Menselijk gesproken een armzalig clubje. Maar net als thuis klinkt 
hier het Evangelie van Goede Vrijdag tot en met Pasen. De 
boodschap van Jezus zegt ook: “waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd 
zijn, daar Ben Ik in hun midden. Armzalig, ja dat klopt. Materieel 
gezien arm. Zalig dat klopt ook, want met Koning Jezus ben je zalig, 
dat is: “Gelukkig te prijzen”. Daarom komen we D.V. volgend jaar 
weer.  
Hartelijke groeten,  
Peter en Els Schuller. 

Erstanden! 
Een Paasboodschap voor een wereld die voor een groot deel leeft in 
het donker van wat voor vrijdag dan ook, in elk geval geen goede….. 
Nog steeds oorlog in Oost-Europa, felle tegenstellingen in het politieke 
landschap en zo hier en daar ook in de kerk. Hard tegen hard in plaats 
van hart voor hart. En dan verwoest en verminkt een enorme 
aardschok vele levens in Turkije en Syrië. Wanhoop, woede, verdriet 
en enorme vraagtekens, die veel groter zijn dan wijzelf. 
Dan maar geen boodschap? En maar niet te veel zingen van een 
morgen vol vrolijk licht? Of juist wel getuigen tegen de klippen op en 
tegen de duisternis in? Om de moed niet te verliezen, de hoop te 
behouden en het geloof in de toekomst te voeden, want waar blijven 
we anders? 
Ik hoorde en zag de vertolking van een Duits Paaslied. Gezongen door 
een grijze man met een gitaar. Der schöne Ostertag, te vinden op you 
tube. Een prachtige vertolking en dan blijkt muziek te kunnen doen 
wat duizend woorden niet en nooit kunnen. Je uittillen boven de 
donkere werkelijkheid en de trieste feiten om je heen. Dit lied kent een 
doorslaggevend refrein, waarin 
alle vergeefsheid, alle strijd en alle 
ongeloof als het ware wordt 
doorklieft door de slotwoorden: 
Doch nun  ist er erstanden en dat 
laatste werkwoord klinkt vier keer, 
voor elke windstreek van deze 
wereld een keer. Moge het onze 
ogen openen opdat de hoop tot 
leven komt en deze wereld juist op 
de plekken van dood en verderf 
leven doet. Als ook de kerken in 
Zuid-Europa, Turkije en andere 
windstreken daarin een taak zien, 
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dan heeft het juist nu zin om kerk te zijn. Opstaan dus, het is licht 
geworden en vooral de hoogste tijd. 
 
Namens het bestuur van de IPNZE wens ik iedereen een opgewekt 
Paasfeest! 
 
Ko Brevet 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

www.niga-turkije.nl 

Een dorstig mens roept uit: “Heerlijk water, waar ben je?”, 
terwijl het water kreunt: “Waar is de waterdrinker?”  

(Mevlana Rumi over het verlangen naar God) 

 

 
 

‘Een varken kwam langs Jezus. Jezus zei: “Ga in vrede”. Men vroeg hem: 
“Geest van God, hoe kunt u nu zoiets zeggen tegen een varken?” Jezus 
antwoordde: “Ik heb er een afkeer van mijn tong aan het kwaad te wennen”. 

(uit: ‘Woorden van Jezus in de moslimtraditie’) 
 

 


